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Helena uit Bosnié

Jaren lang heeft ze, met half afgesneden achterpoten, waarop de open zweren voor constante
pijn zorgden, in de omgeving van Sarajevo, overleefd. Uiteindelijk ging ze tot het uiterste om een
einde aan te maken aan die hel en beet zelf de stukken poot helemaal af. Als door een wonder
genazen de wonden en leerde ze leven met haar handicap. Op twee en een halve poot maar
zonder pijn leefde ze verder. Wanneer er iemand een Overlever is dan is het Helena wel. Ze werd
opgemerkt door dierenvriendin Milena, die haar wilde helpen, maar al snel ondervond dat Helena
snel kon zijn, heel snel! Toch lukte het om dit diertje te vangen. Ze leek te begrijpen dat deze
vrouw het beste met haar voor had. Op alle manieren een heel bijzonder hondje. Wel of geen lid
van de EU, wanneer het op het helpen van dieren aankomt bestaat er een netwerk wat gewoon
werkt omdat iedereen hetzelfde doel heeft. Zo werd Dierenthuis ingeseind. Helena kan op zichzelf
passen maar heeft wel een aangepaste omgeving nodig om helemaal veilig te zijn. Zacht zand en
een slaapplaats met warm hooi. Binnen één dag werd, via Facebook, het daarvoor benodigde
geld door u bij elkaar gebracht. Een absoluut record! Genoeg voor de zes vrachtwagens vol zand.
Zand wat vervolgens door onze mannen, kruiwagen voor kruiwagen, werd uitgereden op een stuk
terrein wat voor Helena zal worden. Omdat er zelfs genoeg geld was om ook haar reis te betalen
kwam ze op 9 juli vanuit Bosnié naar Belgié waar Mariélle haar midden in de nacht overnam en
haar naar Almere bracht.

Een lange reis was ten einde en Helena kwam thuis.
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Nieuwe bewoner Pietje (Pype)

In het eerste deel van zijn leven had Pietje het leuk. Als gezonde speelse pup kreeg hij wat hij
nodig had. De mensen waar hij woonde gaven hem aandacht, voedsel, speeltjes en een zachte
mand. Pietje kende geen problemen. Het was voor de mensen dan ook niet moeilijk om van een
ongecompliceerd diertje als hij te houden. Maar puppies worden volwassen, volwassen hondjes
worden ouder en oudere hondjes zijn niet meer zo speels, ze willen wat meer rust en slapen wat
langer. Nog oudere hondjes krijgen kwaaltjes en worden ziek. Net mensen eigenlijk.... Helaas
kwam toen bij de baasjes van Pietje de aap uit de mouw zoals dat zo mooi heet. Pietje moest
maar naar het asiel want voor het baasje was toen de lol er af. Nou hebben de asiels in Portugal,
waar Pietje leefde, het nog moeilijker dan in ons land. Voor oude Pietje was er toen zelfs geen
mand meer, maar de kale grond om op te slapen. Medicatie voor zijn hartkwaal? Af en toe,
wanneer er medicijnen gedoneerd werden. Hij zat al met al vele maanden in het asiel. Ondanks
alles bleef Pietje in lief en sociaal dier. Fernanda, de beheerster vond dat ie daar niet hoorde,
maar wist dat ie vanwege leeftijd en gezondheidstoestand ooit meer een nieuw thuis zou vinden.
De Nederlandse Simone, een vriendin van haar, was het daarmee eens en er werd een aanvraag
bij Dierenthuis gedaan. Samen regelden de dames alles zodat Pietie aan onze
opnamevoorwaarden voldeed en ook het transport naar ons land daar werd voor gezorgd.
Geweldige vrouwen! Pietje kan zijn oude lijfie weer op een zachte ondergrond te slapen leggen,
krijgt goede voeding en dagelijks de medicijnen die hij nodig heeft. Hoe lang Pietje nog heeft is
natuurlijk niet te zeggen, maar dat hij een hele fijne en comfortabele laatste tijd zal hebben daar
zullen wij voor zorgen.
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